
PHÁT BIỂU  
TẠI KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ, 55 NĂM ĐỘI QUÂN TÓC DÀI,  

50 NĂM PHONG TRÀO BA ĐẢM ĐANG, TRAO GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM 2014 
(Hà Nội, 7/3/2015) 

Nguyễn Thị Thanh Hòa 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam 

- Kính thưa đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTrung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm,  

- Kính thưa đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, 

- Kính thưa đ/c Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ giải thưởng 

Kovalevskaia, 

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, 

Mặt trận và các đoàn thể, 

- Kính thưa đ/c Cù Thị Hậu AHLD, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện là Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, 

- Kính thưa các Bà, mẹ Việt Nam anh hùng, các bà, mẹ, các chị, 

- Kính thưa bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 

- Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý,  

- Thưa toàn thể chị em thân mến, 

Trong không khí cả nước đang diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất 
nước đổi mới, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
phối hợp với Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 
105 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 55 năm Đội quân tóc dài, 50 năm phong trào Ba đảm đang, 
trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2014. Thay mặt ĐCT Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả 
nước, tôi xin nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, 
Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các vị khách quốc tế, các chị 
nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; đặc biệt xin nồng nhiệt chào đón các Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, các bà, các mẹ, các chị - những đại diện tiêu biểu, ưu tú của phong trào Ba đảm 
đang và Đội quân tóc dài. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các má, 
các dì cùng các quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công thật trọn 
vẹn. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các bà, các mẹ, các chị! 

Cách đây 105 năm, vào năm 1910, trước sự đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân 
ở nhiều quốc gia mà bắt đầu từ phong trào nữ công nhân nước Mỹ, Đại hội phụ nữ Quốc tế 
XHCN đã quyết định lấy ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Từ đó, ngày 8/3 là ngày đấu tranh 
chung của phụ nữ lãnh đạo toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân 
chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em, cũng là ngày để 
thế giới tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ trên trái đất. 



Ở nước ta, ngày 8/3 là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Năm nay, Lễ kỷ niệm 
1975 năm cuộc khởi nghĩa do Hai Bà lãnh đạo đã được long trọng tổ chức. Cũng trong những 
ngày tháng 3 lịch sử này, Hội LHPN Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu gặp mặt tri ân những 
người phụ nữ của phong trào Ba đảm đang và Đội quân tóc dài, những người đã đóng góp vào 
thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc ta, đại thắng mùa xuân 1975. Đúng như lời khen ngợi của 
Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm 
tốt đẹp rực rỡ”. 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các má, các chị! 

Ra đời trong phong trào Đồng khởi, cách đây 55 năm, Đội quân tóc dài gắn với tên tuổi 
của nữ Anh hùng LLVTND, thiếu tướng Nguyễn Thị Định, cố PCT Hội đồng Nhà nước, Chủ 
tịch Hội LHPN Việt Nam. Đây là một đội quân độc đáo, hiếm có trên thế giới. Các má, các 
chị là những phụ nữ bình thường ở nông thôn, vùng ven, ở đô thị, là nông dân, công nhân, tiểu 
thương, giáo viên, trí thức, nữ tu,.v.v... bằng lý lẽ sắc bén của chính nghĩa buộc địch phải lùi 
bước hoặc các binh sĩ lầm đường lạc lối trở về. Dù chưa bao giờ được huấn luyện về vũ trang 
nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường, Đội quân tóc dài đã vận dụng 
nhuần nhuyễn ba mũi giáp công: binh vận, chính trị, và đấu tranh vũ trang. Các má, các chị đã 
tiếp nối truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” từ thời Bà Trưng, Bà Triệu. Những 
chiến công của các chị đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đó là chiến công của 50 trung 
đội nữ du kích, của tiểu đoàn tự vệ Lê Thị Riêng, các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, thành phố 
Huế,... Danh sách các nữ dũng sĩ trong phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” ngày 
càng nhiều mà nổi bật là chị Út Tịch với câu nói nổi tiếng, thể hiện quyết tâm đánh giặc cao 
độ “Còn cái lai quần cũng đánh”; chị Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; các chị Tô Thị 
Huỳnh, Kan Lịch, Lê Thị Hồng Gấm... Các bà má miền Nam chỉ có tay không và lòng căm 
thù mà chiến thắng kẻ thù... Ở trong tù, các chị em dù bị tra tấn dã man nhưng vẫn vững vàng, 
kiên trung, sẵn sàng hy sinh, giữ vững khí tiết cách mạng. 

Có thể nói, Đội quân tóc dài đã trở thành biểu tượng về tinh thần đấu tranh bất khuất cùng 
sức sáng tạo vô bờ trong chiến tranh nhân dân của dân tộc ta, góp phần vào cuộc đấu tranh 
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, xứng danh với 8 chữ vàng mà Trung ương Đảng 
trao tặng “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy” 

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, 

Thưa toàn thể các má, các bà, các chị! 

Cũng trong thập kỷ 60 của thế kỷ 20 đầy cam go mà hào hùng đó, phụ nữ miền Bắc thi 
đua cùng phụ nữ miền Nam trên trận tuyến đánh quân thù bằng một cao trào cách mạng vô 
cùng hùng hậu. Phong trào Ba đảm đang chính là nơi phụ nữ miền Bắc thể hiện rõ nét nhất 
tinh thần đoàn kết cùng nhân dân và phụ nữ miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
đồng thời nỗ lực xây dựng, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lúc này, chống Mỹ cứu nước là 
nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”, ngày 22/3/1965, Trung ương 
Hội LHPN Việt Nam chủ động đề xuất với Trung ương Đảng và chính thức phát động phong 
trào phụ nữ “Ba đảm nhiệm” với nội dung: Đảm nhiệm sản xuất, công tác, thay thế cho nam 
giới đi chiến đấu; Đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng con yên tâm chiến đấu; Đảm 
nhiệm phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã trực tiếp sửa lại tên phong trào thành “Ba đảm đang”. 



Từ cái nôi của phong trào, quê hương người gái đảm Đan Phượng, Hà Tây (nay là Hà 
Nội), phong trào nhanh chóng huy động được sức mạnh tổng hợp của hàng chục triệu phụ nữ 
từ nông thôn tới thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong 
lao động sản xuất, hàng chục triệu phụ nữ đã không quản ngày đêm và bom đạn kẻ thù, vừa 
hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, vừa sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 
Trong sản xuất nông nghiệp, với tinh thần “Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí” chị 
em nữ nông dân “tay cày, tay súng” đã sôi nổi thi đua đảm đang thay nam giới làm chủ ruộng 
đồng, là những kiện tướng bèo hoa dâu, kiện tướng cấy lúa, những cán bộ quản lý hợp tác xã. 
Nhiều chị là Chủ nhiệm hợp tác xã giỏi như chị Dương Thị Tiếp ở Vĩnh Phúc, chị Tô Thị 
Thanh ở Thái Bình, chị Nông Thị Tú ở Lạng Sơn v.v.. Trong các công trường, nhà máy, xí 
nghiệp, hầm mỏ... với khẩu hiệu thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột 
thịt”, với quyết tâm “Tim có thể ngừng đập, máy không thể ngừng chạy”, hàng chục vạn nữ 
công nhân “tay búa, tay súng” đã sôi nổi tham gia phong trào thi đua “luyện tay nghề, thi thợ 
giỏi” nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, ra sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với khẩu 
hiệu “Một triệu mét vải vì miền Nam ruột thịt”, các nữ công nhân ở các nhà máy dệt như anh 
hùng lao động Cù Thị Hậu, chị Đào Thị Hào, chị Trịnh Thị Toan,.v.v.. mỗi ngày đi bên máy 
dệt hàng chục km nhưng đã nhiều năm liền vượt mức kế hoạch đặt ra. 

Hàng chục ngàn nữ thanh niên tình nguyện tham gia bộ đội chủ lực, thanh niên xung 
phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các mặt trận, 
lập nên những chiến công vẻ vang. Hình ảnh những nữ lái xe dẻo dai, vượt qua mưa bom bão 
đạn dọc tuyến đường Trường Sơn huyền thoại; những nữ thanh niên xung phong, dân công 
hỏa tuyến với tinh thần “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, ngày đêm bám trụ 
dưới bom rơi đạn nổ, sửa đường thông xe, hàng chục lần bị bom vùi, bị thương mà vẫn không 
rời vị trí, tình nguyện làm lễ truy điệu sống để đi phá bom nổ chậm, nhiều chị đã hy sinh oanh 
liệt giữa tuổi thanh xuân như: Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc, tiểu đội nữ thanh niên xung 
phong núi Nấp (Thanh Hóa), các chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn v.v.. Các đội nữ 
dân quân, du kích cũng đã lập nhiều chiến công lẫy lừng như đội nữ pháo binh Ngư Thủy 
(Quảng Bình) đã 5 lần bắn chìm tàu chiến, đội nữ dân quân Hoa Lộc (Thanh Hóa), nữ dân 
quân Châu Yên (Sơn La)… cũng đã bắn rơi máy bay bằng súng trường, đội nữ dân quân Lam 
Hạ (Hà Nam) cũng đã hy sinh anh dũng để bảo vệ các công trình, cầu phà… Lịch sử dân tộc 
Việt Nam còn in dấu ấn hình ảnh của cô du kích xóm Lai Vu “Rắn quấn bên chân vẫn diệt 
thù”; của o du kich nhỏ giương cao súng, áp giải phi công Mỹ; nữ dân quân Nam Định kéo 
xác máy bay của công lực Hoa Kỳ …  

Trên mặt trận ngoại giao, hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé nhưng mềm mại, kiên quyết đã 
góp phần làm nên thắng lợi trên bàn đàm phán mặt quân sự mà tiêu biểu là cô Nguyễn Thị 
Bình nguyên Phó Chủ tịch nước Nước CHXHCN, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính 
phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. 

Có thể khẳng định, trong thời kỳ chống Mỹ có nhiều phong trào cách mạng của phụ nữ 
nhưng “Đội quân tóc dài” và phong trào Ba đảm đang thực sự là những mốc son hào hùng, 
thể hiện cao độ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quả cảm, đức hy sinh, sức sáng tạo dồi dào 
của triệu triệu phụ nữ Việt Nam. Biết ơn, ghi nhận công lao to lớn của những người mẹ đã vì 
đất nước cống hiến chồng, con mình cho cách mạng, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho hàng chục ngàn Bà Mẹ trên mọi miền đất nước. Trong đó có 
những Bà Mẹ như Mẹ Thứ (Quảng Nam) có 9 người con, một con rể và hai cháu ngoại hy 



sinh; Mẹ Ngư (ở Bình Thuận), Má Rành (TP HCM) đều có 8 người con hy sinh và bản thân 
các Mẹ là Anh hùng LLVTND; Mẹ Mít (Quảng Trị) có 9 người con hy sinh… Nhiều Bà Mẹ 
chỉ có một con độc nhất nhưng đã động viên con ra tiền tuyến và đã hy sinh anh dũng. Nhiều 
Bà Mẹ cả chồng và con đều hy sinh cho cách mạng. Tổng kết phong trào Đồng khởi, toàn 
miền Nam đã có hơn chín triệu lượt quần chúng nổi dậy, gần một triệu phụ nữ đấu tranh trực 
diện, góp phần cùng lực lượng vũ trang làm tan rã trên hai vạn binh lính và dân vệ, phá kìm 
kẹp của 895 xã. Thời kỳ Ba đảm đang có 42 nữ anh hùng, 9 đơn vị nữ anh hùng được tôn 
vinh, 1.718 chị em được thưởng Huy hiệu Bác Hồ, trên 5000 chị là chiến sĩ thi đua toàn quốc, 
gần bốn triệu phụ nữ đạt danh hiệu Ba đảm đang. Dù trên hai trận tuyến nhưng tinh thần hy 
sinh cao cả và những đóng góp vĩ đại của phụ nữ hai Miền lại luôn thống nhất, hòa hợp, cộng 
hưởng, hỗ trợ động viên nhau làm nên những huyền thoại vô cùng độc đáo và kết thành bản 
hùng ca bất diệt. Chiến công của các má, các chị không chỉ đi vào lịch sử dân tộc mà còn đi 
vào thơ ca, nhạc họa. Lời ca, tiếng hát khi cất lên đều chạm đến cảm xúc thiêng liêng, tự hào 
của mỗi người Việt Nam và mỗi phụ nữ Việt Nam. 

Tám chữ vàng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” đã được Đảng và Bác Hồ 
trao tặng cho phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ này. Đây cũng là 8 chữ vàng mà các tầng lớp 
phụ nữ Việt Nam luôn giữ gìn, trân trọng và phát huy trong mọi thời kỳ cách mạng. Để tỏ 
lòng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ đổi mới đã có thêm nhiều tập thể và cá nhân phụ nữ 
Việt Nam được Đảng và Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý, được nhận các giải 
thưởng quốc tế, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, giải thưởng Kovalevskaia. Nhiều chị trở thành 
các nhà quản lý, lãnh đạo giỏi, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, công nhân có nhiều sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, các nhà khoa học, các doanh nhân tâm tài,.v.v..  

Và để tỏ lòng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của Bà Triệu - người phụ nữ tuổi mới đôi 
mươi dương cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược hơn 18 thế kỷ trước - Đoàn Chủ tịch Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam phát động hội viên phụ nữ, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài 
nước ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Triệu. Khi được hoàn thành, tượng đài sẽ thể hiện hình 
ảnh nữ anh hùng dân tộc cưỡi voi xung trận cùng tượng phù điêu có khắc họa câu nói bất hủ 
của Bà “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ chém cá kình ở biển Đông lấy 
lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho 
người”. Đây sẽ là công trình có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử vô cùng có ý 
nghĩa và là biểu tượng tinh thần quật khởi không bao giờ khuất phục trước kẻ thù của dân tộc 
Việt Nam.  

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,  

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, 

Kính thưa các bà, các mẹ, các chị! 

Tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc và phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ cả 
nước xin được bày tỏ tình cảm biết ơn Đảng, biết ơn Bác Hồ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện 
để phụ nữ được tiến bộ, bình đẳng và chị em phụ nữ cả nước luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng. Xin được bày tỏ tấm lòng tri ân với những hy sinh lớn lao của lớp lớp các mẹ, các 
chị cho sự nghiệp độc lập dân tộc. Các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nguyện sẽ phấn đấu rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc 



góp phần cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng 
ta. 

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu khách quý mạnh 
khỏe, thành công. Kính chúc các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ Việt Nam ở trong nước và ở 
ngoài nước, phụ nữ quốc tế ở Việt Nam được mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc. Chúc các chị 
được nhận giải thưởng Kovalevskaia hôm nay sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích và có 
những đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước. 

Xin trân trọng cảm ơn. 


